
Mijn naam is Jasmijn ik ben 14 jaar. Mijn fotoserie gaat over vrijheid op de 
boerderij bij mijn oom en tante.
 
Boerderij
Ik laat in mijn fotoserie zien dat wij als familie hele leuke en gekke dingen doen 
op de boerderij en daar dus alle vrijheid voor hebben. We komen er al vanaf 
kleins af aan. Ik laat foto’s zien van vroeger en van nu ik wil daar mee laten zien 
hoe iedereen veranderd is we zijn allemaal ouder geworden en doen dus ook 
andere dingen.

Vrijheid 
Ik vind het fijn om met iedereen bij elkaar te zijn. Het is altijd heel gezellig met 
zijn allen. Onze familie is ook wel van de flauwe grapjes dus het is ook altijd wel 
lachen. En op de boerderij kan je doen wat je wilt en dat doen we ook altijd. 
We gaan bijvoorbeeld met zijn allen voetballen of in de vouwwagen slapen en 
quadrijden. Vroeger gingen we kikkers vangen in de sloten langs het weiland 
of bij de kalfjes zitten. Je merkt wel hoe ouder we worden hoe minder we doen 
samen, maar ik hoop dat we het nog heel lang leuk kunnen hebben met zijn 
allen op de boerderij.
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